
 
Essentieel? 
 
Wat is essentieel en wat is niet essentieel? Deze vraag werd vaak gesteld deze 
week. Is het samen naar de kerk gaan om te bidden en te zingen, te lezen en te 
luisteren essentieel? Jazeker, en vooral met Kerst.  
 
Maar de essentie van de Kerstboodschap, van God die mens wilde worden, kun je 
ook beleven in je eigen huis, alleen of in je gezin, met misschien één, twee of drie 
gasten erbij. Met het lezen van Lucas 2, met het beluisteren van een online-
kerkdienst, met kijken, in je achtertuin of op je boerenerf, naar een heldere ster aan 
de hemel.... met een bekend Kerstlied, zo vaak gezongen, in je hart en hoofd: ‘Er is 
uit ‘s werelds duistre wolken...’. 
 
Op maandag 14 december heeft minister-president Rutte een lockdown 
aangekondigd, die een dag later al in werking ging. De leiding van de kerken heeft de 
plaatselijke gemeenten dringend geadviseerd alleen nog online-diensten aan te 
bieden. De kerkenraad heeft gehoor gegeven aan deze oproep.  
 
Dit betekent dat de kerkdiensten van onze kerk vanaf zondag 20 december 
voorlopig alleen te beluisteren zijn via www.kerkomroep.nl (provincie Friesland 
aanklikken en daarna Wijnjewoude opzoeken en aanklikken). 
 
Alle geplande kerkdiensten worden op deze manier gehouden, met in de kerk alleen 
de medewerkers aan de dienst. We proberen voor iedere dienst zangers uit de 
gemeente in te schakelen.  
 
Verdere informatie wordt gegeven in de mededelingen tijdens de online-diensten en 
op deze website. Mogelijk worden er op de website weer een aantal links geplaatst, 
waarmee u beeldmateriaal kunt bekijken dat door gemeenteleden is gemaakt.  
 
Ten slotte: op of rond 8 januari 2021 wordt er weer een nieuw Kontakt bezorgd.   
 
Van harte: gezegende dagen van Advent en Kerst toegewenst!  

 
ds. Harmen Engelsma 
(mail: h.engelsma@gmail.com) 
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